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~ Zijp Nieuws 65 ~ 
~ Maart 2026 ~ 

 

             In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

✓ 22 maart: maandelijkse Zijpviering 

✓ 3 en 4 april: Goede Vrijdag en Paaswake 

✓ Compassie – nieuw boekje 

✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina 

  

 

 

Zijp viering 

Op zondag 22 maart is er weer een Zijpviering. We lezen over de voetwassing. Jezus 

wast de voeten van de leerlingen. Jezus geeft een voorbeeld en vraagt ons dat na te 

doen. Ook horen we de geloofsbelijdenis van Dorothee Sölle. 

De verbinding tussen de voetwassing en de theologie van Dorothee Sölle ligt vooral in 

haar nadruk op solidariteit, dienstbaarheid, bevrijding en het doorbreken van de 

machtsverhoudingen. 

Van harte welkom!  

 

Goede Vrijdag en Paaswake 

Op Goede Vrijdag zullen we het lijdensverhaal lezen en we zullen lichtjes ontsteken bij 

het kruis. 

Met Pasen vieren we weer de overgang van dood naar leven. 

We horen over Maria dat ze verblind was door tranen, maar ook dat zij uiteindelijk 

kon lachen door haar tranen heen. 

We bedekken het kruis met nieuw jong groen. 

Goede vrijdag 3 april om 19.30 uur 

Paaswake 4 april om 21.00 uur 

 

 

COMPASSIE – in beweging    

Aansluitend aan de viering zal een nieuw boekje worden  

gepresenteerd. 

Omdat De Zijp dit jaar compassie omarmd heeft als weg om te gaan, 

is het boekje dat in 2012 is verschenen nu opnieuw in herdruk genomen. 

Moniek Siermann schreef het voorwoord en Darja Vastenhoud schreef  

vanuit Ekklesia de Zijp het nawoord. Van harte aanbevolen! 

 

Te koop aan de Zijptafel 

Kosten € 17,50 

 

Voor meer informatie over Compassie in de Zijp en aanmelden (kan doorlopend); 

http://www.dezijp.nl of mailto:compassie@dezijp.nl 
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Boekentafel in de kapel 

Achterin de kapel is altijd de boekentafel te vinden. Hier liggen boeken die te koop zijn, 

zoals de boeken van Catharina Visser, cd’s met liederen van Huub Oosterhuis en – vanaf 

22 maart – het prachtige boekje Compassie. Daarnaast zijn er tafels met ruilboeken: 

boeken die mensen hebben geschonken bij het opruimen van hun boekenkast, in de 

hoop dat bezoekers van De Zijp er opnieuw plezier aan beleven. 

Bij deze tafels staat altijd iemand om de verkoop te doen en om vragen te 

beantwooorden ed. Heel lang heeft Marry dit gedaan en ze vertelde dan dat ze altijd 

zulke leuke gesprekken had met mensen die bij de boeken kwamen kijken. Helaas moet 

Marry hiermee stoppen en nu zijn we op zoek naar opvolging. Het liefst maken we een 

groepje van een aantal mensen die om beurten bij de tafel staan. Lijkt u dit leuk? Stuur 

even een berichtje aan Anke op secretariaat@dezijp.nl of kom op een zondag naar de 

boekentafel om u hiervoor aan te melden. We hopen hiervoor mensen te vinden, anders 

moeten we helaas gaan stoppen met de boekentafels. 

 

 

Zomaar…. 

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar 

opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.  

 

Ik vond in de documenten in mijn computer een tekst die ik bewaard heb, al tijden 

geleden. 

Kennelijk een tekst die me geraakt heeft en de moeite waard om nog eens te lezen. 

En inderdaad word ik er weer door geraakt, zozeer dat ik hem graag met jullie wil delen. 

Is dit niet waarvoor wij bij elkaar komen? En Huub Oosterhuis blijft er voor ons woorden 

aan geven. 

 

 

WELKOM 

 

Ik was nog jong en kwam op een idee. 

Ik wou verenigen en inspireren  

veel mensen van verschillende komaf,  

geaardheid, levenslot. Ik dacht een huis  

met grote ramen en een tuin van groen  

waar vriendschap bloeien zal als blauwe regen  

waar brood gedeeld wordt, poëzie gezongen,  

waar uitgedroogde bronnen na een tijd  

weer levend water geven – welkom vreemde,  

dolende zielen, welkom in ons midden;  

dat ieder woord dat hier gesproken wordt  

betrouwbaar is als de muziek van Bach. 

Zo dacht ik tegen harde feiten in  

een nieuwe zachte aarde voor ons allen. 

 

Er waren er die dit verlangen deelden. 

Ik kwam ze tegen, naamloos, uit het niets. 

Je bent ineens met twee of drie, we lachten  

een oud verhaal elkaar toe, er blijkt taal  

voor wat wij hopen, beelden ooit gevonden  

voor wat wij, argeloos, als voor het eerst,  

voor mogelijk houden: deze wereld anders. 
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Is er een weg daarheen? Er is een gaan  

van harten, handen, niemand weet hoeveel –  

soms zie je, even, en gelooft je ogen. 

 

Wij spreken af geen woorden te vertrouwen  

dan die ons gaande houden en doen denken  

dat het bestaanbaar is, een wereld anders. 

En die ons stuurt daarheen noemen we god. 

We spreken af geen ander te verwachten. 

 

 

 

 

Komende activiteiten vanuit Ekklesia de Zijp 

22 maart 11.00 u Maandelijkse Zijpviering 

27 maart 10.15 u Compassie herleeft 

3 april 19.30 u Goede Vrijdag viering 

4 april 21.00 u Paaswake 

24 april 10.15 u Compassie herleeft 

26 april 11.00 u Maandelijkse Zijpviering 

24 mei 11.00 u Maandelijkse Zijpviering - Pinksteren 

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezijp.nl 

 

Met hartelijke groet, 

bestuur van De Zijp 

 

 

 

 Elisabethkapel 

Zwarteweg 25 

Arnhem 

Ons rekeningnummer: 

NL60 INGB 0003 456 41 

ten name van Stichting 

De Zijp te Arnhem 
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