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~ Zijp Nieuws 63 ~ 
~ Januari 2026 ~ 
 

             In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

✓ 25 januari: maandelijkse Zijpviering 

✓ 22 februari: lezing over Huub Oosterhuis door Marc van Dijk 

✓ Compassie herleeft 

✓ Zomaar, een verhaal van Lidwina 

  

 

 

Zijp viering 

Op zondag 25 januari om 11 uur is er weer een Zijpviering. We gaan weer verder 

met het Johannes-evangelie. Passend bij de tijd van het jaar, krijgen we de 

opdracht: geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt. 

 

 

22 februari: lezing over Huub Oosterhuis door Marc van Dijk 

Na de Zijpviering is er koffie drinken en aansluitend (rond 13 uur) zal 

Marc van Dijk een lezing geven over de betekenis van de liederen en 

teksten van Huub Oosterhuis. Marc is, sinds hij in Arnhem woont, een 

regelmatige bezoeker van de Zijp en hij schreef in 2013 en aanvullend 

in 2023 een biografie over Huub. 

Het boek is te koop en Marc kan het signeren. 

Gelieve zelf brood mee te nemen voor de lunch.  

Entree is gratis. 

 

 

Compassie herleeft 

Het stroomt! Onze aankondiging (zie Nieuwsbericht d.d. 5 januari j.l.) om 

compassie binnen De Zijp opnieuw te omarmen, levert al veel positieve reacties 

op. In 2026 bouwen we aan De Zijp als broedplaats voor compassie. We willen we 

een stevig compassiefundament leggen door samen te leren en te oefenen. 

 

Hoe  

Als eerste leidraad voor 2026 gebruiken we het boek Compassie van Karen 

Armstrong. Dit boek biedt een programma van 12 stappen, elk hoofdstuk is één 

stap. We lezen in principe elke laatste vrijdagmiddag van de maand één 

hoofdstuk. 

 

Aanmelden kan via: compassie@dezijp.nl. 

Namens de werkgroep Compassie: Leny Soeterbroek, Darja Vastenhoud, Gisella 

van Ham, Ans Ponger, Moniek Siermann en Conny Stuart. 
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Zomaar…. 

Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar 

opviel, over een ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.  

 

Stilte 

De eerste jaren dat ik in België woonde, in het gebied dat de Schnee-Eifel heet, viel er in 

de winters heel veel sneeuw en die bleef ook wekenlang liggen. Ik woonde op het 

platteland waar het al heel stil was, maar als het gesneeuwd had, was het nog stiller. Dat 

was een bijzondere ervaring, haast spiritueel. Ik werd er stil van en het bracht me 

meteen in verbinding met de stilte in mezelf. 

 

En nu, nu ik hier in het bos door de sneeuw wandel, herken ik weer datzelfde gevoel. Ik 

realiseer me hoe weinig er nodig is om me bij mijn innerlijke stilte te brengen, maar hoe 

vaak ik me daar eigenlijk niet voor openstel, terwijl ik het zo fijn vind, zo thuis, om daar 

te zijn.  

Zo geniet ik er ook altijd van om in de viering samen met de anderen stil te zijn. Net als 

de sneeuw maakt dat samen stil zijn, de stilte nog intenser.  

 

Catharina Visser verwoordt het zo: 

 

Dit is wat de stilte mij brengt 

het raken aan de essentie 

het pure geluid van de schepping. 

 

En in het programma ‘De Verwondering’ op zondagmorgen, hoorde ik onderstaand 

gedicht van C.S. Adema van Scheltema: 

 

Min de stilte in uw wezen, 

zoek de stilte die bezielt, 

zij die alle stilte vrezen 

hebben nooit hun hart gelezen 

hebben nooit geknield. 

 

Ik wens je voor het nieuwe jaar toe dat je meer en meer die stilte in jezelf mag 

zoeken/vinden, zodat vandaaruit je zielestem je de weg in je leven mag wijzen. 

                     

 

 

Komende activiteiten in de Elisabethkapel 

25 januari 11.00 u Maandelijkse Zijpviering 

30 januari 14.30 u Leesgroep Compassie 

22 februari  11.00 u Maandelijkse Zijpviering 

22 februari 13.00 u Lezing over Huub Oosterhuis door Marc van Dijk 

27 februari 14.30 u Leesgroep Compassie 

22 maart 11.00 u Maandelijkse Zijpviering 

Voor alle informatie over onze activiteiten zie www.dezijp.nl 

 

Met hartelijke groet, 

bestuur van De Zijp 

 

 

 

 Elisabethkapel Ons rekeningnummer: 

http://www.dezijp.nl/
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Zwarteweg 25 

Arnhem 

NL60 INGB 0003 456 41 

ten name van Stichting 

De Zijp te Arnhem 
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