@ Ekklesia de Zijp

De Zijp is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang,
poézie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen.

~ Z1jp nieuws 44 ~

~maart 2023 ~

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
~ 26 maart: Maandelijkse Zijpviering
~ 2 april: Psalmviering
~ Goede Week en Pasen
~Voorlopig resultaat Zijp Balans
~ Zomaar, een verhaal van Lidwina

Zijp viering, met violiste uit Oekraine

Op zondag 26 maart om 11 uur is er weer een Zijpviering, met als thema ‘De tien geboden’. Van
harte welkom!

In deze viering speelt Galina Bilich, violiste uit Oekraine, de muzikale bijdragen. Galina woont al
ruim een jaar in Arnhem met haar twee kinderen. Haar echtgenoot, ook beroepsviolist, moet na
elk verblijf in Nederland weer terug naar Oekraine. Daar wordt ook tijdens de oorlog
gemusiceerd, ondanks alle onzekerheden en veiligheidsmaatregelen.

Galina speelde eerder al in de Elisabethkapel met het Chamber Ensemble Kyiv.

A

De concerten die voor hen in Nederland worden
georganiseerd dragen bij aan een mogelijk verblijf van haar
echtgenoot in Nederland. De opbrengsten van deze concerten
gaan via de Stichting Soloveyko (nachtegaal in het Oekraiens)
volledig naar de hulporganisatie ‘Netherlands for Ukraine’. De
gelden worden gebruikt om gewonde soldaten in het westen te
behandelen. Daar zijn bv. ambulances en hulpgoederen voor
nodig.

Na de viering van De Zijp zal een deurcollecte (contant of QR) worden gehouden voor dit doel.

Psalmviering op 2 april

In een psalmviering staan we stil bij één psalm. Daar cirkelen we omheen. Weinig uitleg, maar
vooral horen, zingen en nog eens horen en stilte om te mijmeren...

Huub Oosterhuis schreef zelf over de psalmen: “het zijn liederen binnen het bijbelse
Uittochtverhaal, over bevrijding uit slavernij en vernedering, angst en leegte. Over hoop op een
goed en wijd land, een betere wereld. Dat Grote Verhaal dat nog altijd bestaat en werkt, en
weerklank vindt.” Ze gaan over ons en deze wereld waarin we leven, zo actueel, steeds opnieuw.
Data: zondag 2 april, zondag 7 mei en zondag 4 juni om 11 uur

Van harte welkom!

Terugblik op de eerste psalmviering

Op zondag 5 maart was het zover, de eerste psalmviering van de Zijp.
Na een periode van dromen, denken en organiseren met een
voorbereidingsgroep was het best spannend zo’n eerste keer!

Bij deze viering stond psalm 109 Vrij centraal, de hertaling van Huub
Oosterhuis. De psalm is voorgelezen, als groep regel voor regel
hardop gelezen en op abdijtonen gezongen.

Daarna was er vrije ruimte, zo kon ieder voor zichzelf bezig zijn met
de psalm: zitten, denken, schrijven, kijken, rondlopen, kleuren,
mijmeren, knielen, tekenen...

Het was heel bijzonder om op deze manier bezig te zijn met die ene psalm, je kreeg echt de tijd om
de psalm op je in te laten werken. Een bijzondere stilte met elkaar!

Daarna hebben we met elkaar gebeden, we staken lichtjes aan en konden daarbij hardop of in
jezelf een voorbede doen. Ter afsluiting werd de psalm nog eenmaal voorgelezen.
Kortom, een bijzondere en mooie viering!

Goede Week, Witte Donderdag - 6 april

Naast de vieringen op Goede Vrijdag en Paaszaterdag, hebben we dit jaar ook Zijp-activiteiten op
Witte Donderdag:

Om 16.00 uur beginnen wij met de film Prince of Egypt, dit is een animatiefilm gebaseerd op het
verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte. Het sluit mooi aan bij het boek Exodus dat we nu
samen lezen, maar dan vrij geassocieerd.

Om 17.30 uur hebben wij met z'n allen een maaltijd, tijdens (veganistische) soep met brood wordt
het verhaal van het laatste avondmaal voorgelezen.

Vanaf 18.15 uur is er inloop voor de tweede film.

Om 18.30 uur start de tweede film: Mary Magdalena, die gaat over het leven van Maria
Magdalena die Jezus gaat volgen. Tot slot is er om 20.30 uur nog ruimte voor koffie en napraten.

Het is mogelijk om op verschillende momenten op de avond aan te sluiten of weg te gaan, dus ook
alleen voor een film komen of alleen voor de maaltijd is mogelijk!
In verband met de organisatie graag aanmelden voor de films en/of maaltijd via

Vieringen Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag - 7 april om 19.30 uur

We gedenken dit uur het lijden en sterven van Jezus van Nazareth.
We lezen het lijdensverhaal en ontsteken licht bij het kruis.

Paaszaterdag - 8 april om 21.00 uur

We mogen deze avond vieren

dat het leven zoet en bitter is.

Dwars door donker en dood heen
ontsteken we het nieuwe licht.

Een nieuw begin,

Leven wat doorgaat voor een ieder van ons.

Zijp Balans, voorlopig resultaat

De oproep van de penningmeester om ook “Vriend of vriendin van de Zijp” te worden via een gift
of schenking is nu al een groot succes.

Er hebben zich 22 nieuwe steunleden aangemeld, die in totaal € 3135 hebben toegezegd en
waarvan nu al € 2060 aan giften binnen is.

Daarmee is onze doelstelling om € 1500 aan extra giften en schenkingen op te halen ruimschoots
gehaald.

Zois de begroting weer in balans gebracht en het tekort over vorig jaar weer grotendeels
gecompenseerd. Hartelijk dank voor jullie steun en giften !

Zo kunnen wij ook in 2023 de Zijp-Ekklesia weer laten stromen ............

Leerhuis met Hans Lammers

De volgende leerhuisavond is op dinsdag 11 april. We lezen, net als in de vieringen dit jaar, uit het
boek Exodus.

Het leerhuis is interessant voor vaste deelnemers, maar ook incidenteel een keer meedoen is
mogelijk. ledere avond is een afgerond geheel.

Aanmelden bij ,dan krijgt u ook de informatie over locatie, tijd en kosten.

Zomaar....
Onder deze titel schrijft Lidwina in elke nieuwsbrief een stukje over iets wat haar opviel, over een
ervaring, een gedachte bij een gelezen tekst of een voorval.

Het verhalenhuis

Vanmorgen was ik weer in een verpleeg/verzorgingshuis in Deventer om mee te doen aan ‘het
verhalenhuis’. Dat is een landelijk project waarin ouderen uitgenodigd worden verhalen over hun
leven te vertellen. Steeds wordt er een bepaald thema gekozen bv. vakantie, vriendschap, de tafel,
oudejaarsavond, eten, lente.

Vrijwilligers helpen hen om het verhaal op te schrijven en uiteindelijk kiest iedere deelnemer een
verhaal uit en wordt er, heel professioneel, een boekje van gemaakt.

Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt het verhaal van die keer door, meestal de vrijwilliger,
voorgelezen aan de groep. Ik geniet iedere keer weer van de verhalen en hoeveel herkenning ze
bij iedereen oproepen.

Ook vind ik het mooi om te zien hoe verschillend de deelnemers zijn in hun manier van vertellen.
De een zie je heel aandachtig en nadenkend over het thema vertellen, een ander ratelt maar door,
van de ene associatie naar de andere, en ik zie dat haar begeleider moeite heeft haar bij het thema
te houden. Toch komt er iedere keer weer een verhaal uit.

Bij de vrouw waar ik mee gesproken heb over haar leven, moest ik echt mijn best doen haar te
bereiken. Ze begon altijd met: ‘dat weet ik allemaal niet meer.’ Ze was niet spraakzaam, maar wat
ze vertelde kwam direct uit haar hart, was eerlijk en ontroerend. We hebben samen een
hartverwarmende brief geschreven aan haar hartsvriendin die twee jaar geleden is overleden.

Ik heb gezien hoe goed het haar gedaan heeft om hierover te vertellen en ik voel me dankbaar dat
ik er naar mocht luisteren.

Komende activiteiten
26 maart |11.00u [Maandelijkse Zijpviering

28 maart |13.00u |Leesgroep

2 april 11.00u |Psalmviering
16.00u |Film Prince of Egypt

6 april 17.30u |Gezamenlijke soep-maaltijd, met verhaal
18.30u |Film Mary Magdalena

7 april 19.30u |Goede Vrijdag viering

8 april 21.00u [Paaswake

11 april 19.30u |Leerhuiso.l.v. Hans Lammers

23 april 11.00u |Maandelijkse Zijpviering

25 april 13.00u |Leesgroep

7 mei 11.00u |Psalmviering

20 mei Lieddag in de Elisabethkapel

georganiseerd door Kees Kok van Ekklesia Amsterdam
4 juni 11.00u |Psalmviering
18 juni 15.00u |Mantrazingen met Melanie Greve

Voor alle informatie over onze activiteiten zie

Elisabethkapel Ons rekeningnummer:
Zwarteweg 25 NL60 INGB 00034456 41
Arnhem ten name van Stichting De Zijp te Arnhem
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